Amor leeft nog, al is het niet meer als feest maar als
wandeltocht, de Amortocht. Dit jaar voor de 44¢ keer

De Amortocht wordt op zaterdag 4 en zondag 5 oktober a.s. vanuit Natuurcamping
De Lemeler Esch, Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele gehouden.

De Amortocht komt voort uit Amor in 't Kuuk’nhok; een muziekfeest in Haarle dat vanaf eind
jaren ‘70 jaarlijks duizenden bezoekers op de been bracht. De organisatie (KPJ Haarle)
koppelde sinds 1979 ook een wandeltocht aan dat feest. In 1979 werd de 1 Amortocht
gehouden.

Een aantal jaren nam de avondvierdaagsecommissie de organisatie op zich.

Met een aantal wandelaars die toen al in Nijmegen de vierdaagse liepen, werd een
vereniging opgericht. Eerst onder de vlag van de K.P.J daarna zelfstandig onder Wandelsport
Haarle. Wandelsport Haarle is de enige wandelvereniging in de gemeente Hellendoorn.

Allerlei plaatsen rondom Haarle hebben al eens als startplaats gefungeerd.
Nu, dus voor de 44¢ keer start de Amortocht vanuit Lemele. De routes lopen over de
Lemelerberg, een prachtig gebied. Ze zijn in verband met het heuvelachtige terrein vrij pittig.

De vereniging telt inmiddels 200 leden, waaronder 3 ereleden die vanaf het begin, dus
inmiddels ook 44 jaar (en nog steeds ) zeer actief betrokken zijn bij het organiseren van de
Amortocht.

De startplaats is:
Natuurcamping
De Lemeler Esch, Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele



Er zijn de volgende afstanden en starttijden:

30 km 09.00 - 10.00 uur
20 km 09.00 - 11.00 uur
15 km 10.00 - 11.00 uur
10 km 10.00 - 13.00 uur
5 km 10.00 — 13.00 uur

U kunt zich aanmelden bij het startbureau op 4 en 5 oktober.

De kosten zijn € 6,00, leden KWbN krijgen 1 euro korting.

Leden van Wandelsport Haarle mogen 1 dag gratis meelopen.
Ook mogen kinderen t/m basisschoolleeftijd gratis mee wandelen.
De organisatie hoopt vele wandelaars te ontmoeten.

Voor meer informatie www.wandelsporthaarle.nl
Telefoon 06-21108005 tussen 18.00 en 19.00 uur



http://www.wandelsporthaarle.nl/

